
 

  

WOORDEN VERTALEN NAAR FRANS 

Gebaseerd op de methode ‘En Action 5’ 



Unité 1 – Moi, je suis… 

Livre : pages dix et onze 

 

 
goedendag 

 

 

 
Ik ben Ellen. 

 

 

 
Ik, ik ben Ahmed. 

 

 

 
ja 
 

 

 
nee 

 

 

 
Ben jij Camille ? 

 

 

 
En jij ? 

 

 

 
Jij bent Manon ! 

 

 

 
één 

 

 

 
twee 

 

 

 
drie 

 

 

 
vier 

 

 

 
vijf 

 

 

 
zes 

 

 

 
zeven 

 

 

 
acht 

 

 

 
negen 

 

 

 
tien 

 

 



  

 
Goedendag iedereen ! 

 

 

 
Neem jullie boek ! 

 

 

 
Neem jullie schrift ! 

 

 

 
Open jullie boek op bladzijde 4! 

 

 

 
Sluit jullie boek ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité 2 – Tu es d’où ? 

Livre : pages douze, treize et quatorze. 

 

 
Gaat het ? 

 

 

 
Het gaat goed. 

 

 

 
Dat is tof. 

 

 

 
Vanwaar ben je ? 

 

 

 
goed 

 

 

 
bedankt 

 

 

 
vanwaar 

 

 

 
Brugge 

 

 

 
Brussel 

 

 

 
Gent 

 

 

 
Antwerpen 

 

 

 
Leuven 

 

 

 
Parijs 

 

 

 
Aalst 

 

 

 
Aarlen 

 

 

 
Kortrijk 

 

 

 
Luik 

 

 

 
Mechelen 

 

 



  

 
Bergen 

 

 

 
Namen 

 

 

 
Oostende 

 

 

 
Duinkerke 

 

 

 
Rijsel 

 

 

 
Luister goed! 

 

 

 
Herhaal! 

 

 

 
Lees! 

 

 

 
Maak oefening nummer 2! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité 3 – Je cherche un stylo. 

Livre : pages quinze et dix-sept 

 

 
een potlood 

 

 

 
een stylo 

 

 

 
een blad 

 

 

 
een gom 

 

 

 
Wat zoek je ? 

 

 

 
Ik zoek een pen. 

 

 

 
Hier is een pen. 

 

 

 
ook 

 

 

 
en 
 

 

 
Kom binnen ! 

 

 

 
Jullie mogen naar buiten 

gaan! 
 

 

 
Kom naar het bord ! 

 

 

 
Veeg het bord af ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité 4 – Voici ma famille ! 

Livre : page dix-neuf. 

 

 
Wie is dit ? 

 

 

 
een familie 

 

 

 
een vader 

 

 

 
een papa 

 

 

 
een broer 

 

 

 
een jongen 

 

 

 
een vriend 

 

 

 
een moeder 

 

 

 
een mama 

 

 

 
een zus 

 

 

 
een meisje 

 

 

 
een vriendin 

 

 

 
mijn vader 

 

 

 
mijn moeder 

 

 

 
mijn vriend 

 

 

 
mijn vriendin 

 

 

 
ik ben 

 

 

 
jij bent 

 

 



  

 
hij is 

 

 

 
zij is 

 

 

 
dat is 

 

 

 
Schrijf de woorden over! 

 

 

 
Kijk goed ! 

 

 

 
Let op! 

 

 

 
Werk per twee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité 5 – Il est content 

Livre : pages vingt-quatre et vingt-cinq. 

 

 
Hij is tevreden. 

 

 

 
Zij is tevreden. 

 

 

 
Hij is sterk. 

 

 

 
Zij is sterk. 

 

 

 
Hij is groot. 

 

 

 
Zij is groot. 

 

 

 
Hij is klein. 

 

 

 
Zij is klein. 

 

 

 
tof 
 

 

 
geweldig 

 

 

 
jong 

 

 

 
droevig 

 

 

 
Hij is niet tevreden. 

 

 

 
Zij is niet groot. 

 

 

 
Schrijf de zin over ! 

 

 

 
Aan het werk ! 

 

 

 
Allemaal samen ! 

 

 

 
Zoek op in het woordenboek! 

 

 



Unité 6 – Quelle est la date ? 

Livre : pages vingt-huit et vingt-neuf. 

 

 
januari 

 

 

 
februari 

 

 

 
maart 

 

 

 
april 

 

 

 
mei 

 

 

 
juni 

 

 

 
juli 

 

 

 
augustus 

 

 

 
september 

 

 

 
oktober 

 

 

 
november 

 

 

 
december 

 

 

 
een verjaardag 

 

 

 
een datum 

 

 

 
een feest 

 

 

 
carnaval 

 

 

 
Nieuwjaar 

 

 

 
de vakantie 

 

 



  

 
Vrolijk kerstfeest ! 

 

 

 
Gelukkig nieuwjaar ! 

 

 

 
wanneer 

 

 

 
vandaag 

 

 

 
Wat is de datum ? 

 

 

 
Wanneer is het jouw 

verjaardag? 
 

 

 
Ik begrijp het niet! 

 

 

 
Praat luider! 

 

 

 
Wat is dat in het Frans? 

 

 

 
Wat is dat in het 

Nederlands? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité 7 – Bon anniversaire ! 

Livre : pages trente, trente et un et trente-deux. 

 

 
een voetbal 

 

 

 
een geschenk 

 

 

 
een cd 

 

 

 
een dvd 

 

 

 
een spel 

 

 

 
een boek 

 

 

 
een T-shirt 

 

 

 
Hallo ! 

 

 

 
Gelukkige verjaardag ! 

 

 

 
Wat is dat ? 

 

 

 
zeer 

 

 

 
Hartelijk bedankt ! 

 

 

 
Graag gedaan ! 

 

 

 
voor mij 

 

 

 
voor jou 

 

 

 
geweldig 

 

 

 
sympathiek 

 

 

 
ik heb 

 

 



  

 
jij hebt 

 

 

 
hij heeft 

 

 

 
zij heeft 

 

 

 
Jij begint! 

 

 

 
De volgende ! 

 

 

 
Het is jouw beurt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité 8 – Qu’est-ce qu’il y a dans ta classe ? 

Livre : pages trente-quatre et trente-six. 

 

 
een leerkracht 

 

 

 
een leerling 

 

 

 
een klas 

 

 

 
een kast 

 

 

 
een bureau 

 

 

 
een tafel 

 

 

 
een stoel 

 

 

 
een deur 

 

 

 
een raam 

 

 

 
een schrift 

 

 

 
een computer 

 

 

 
een radio 

 

 

 
een schoolbord 

 

 

 
rood 

 

 

 
zwart 

 

 

 
groen 

 

 

 
blauw 

 

 

 
de tafels 

 

 



  

 
de schoolborden 

 

 

 
Heel goed ! 

 

 

 
Uitstekend ! 

 

 

 
Dat is juist. 

 

 

 
Dat is fout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité 9 – Quel temps fait-il ? 

Livre : pages quarante et quarante et un. 

 

 
Wat voor weer is het? 

 

 

 
vandaag 

 

 

 
het is mooi weer 

 

 

 
het is slecht weer 

 

 

 
het is warm 

 

 

 
het is koud 

 

 

 
het regent 

 

 

 
het sneeuwt 

 

 

 
een paraplu 

 

 

 
een seconde 

 

 

 
let op 

 

 

 
het weer 

 

 

 
morgen 

 

 

 
nu 
 

 

 
maar 

 

 

 
onmiddellijk 

 

 

 
het gaat mooi weer zijn. 

 

 

 
Het gaat slecht weer zijn. 

 

 



  

 
Het gaat warm zijn. 

 

 

 
Het gaat koud zijn. 

 

 

 
Het gaat regenen. 

 

 

 
Het gaat sneeuwen. 

 

 

 
Ga zitten ! 

 

 

 
Sta op! 

 

 

 
Zet jullie per twee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité 10 – Ah, vous êtes Français ! 

Livre : pages quarante-deux, quarante-trois et quarante-quatre. 

 

 
een Belg 

 

 

 
België 

 

 

 
in België 

 

 

 
een Fransman 

 

 

 
een Franse 

 

 

 
Frankrijk 

 

 

 
in Frankrijk 

 

 

 
een zoon 

 

 

 
een dochter 

 

 

 
een kind 

 

 

 
een naam 

 

 

 
een voornaam 

 

 

 
mooi 

 

 

 
Ik ben Belg. 

 

 

 
meneer 

 

 

 
mevrouw 

 

 

 
hier 

 

 

 
groot 

 

 



  

 
klein 

 

 

 
uw kinderen 

 

 

 
wij zijn 

 

 

 
jullie zijn 

 

 

 
zij zijn 

 

 

 
Goed gedaan! 

 

 

 
Je hebt goed gestudeerd! 

 

 

 
Dat is een heel goed 

antwoord! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité 11 – Qui est qui ? 

Livre : pages quarante-cinq, quarante-six et quarante-sept. 

 

 
een echtgenoot 

 

 

 
een grootvader 

 

 

 
een grootmoeder 

 

 

 
ouders 

 

 

 
juffrouw 

 

 

 
bij Ria 

 

 

 
altijd 

 

 

 
daar is Julie 

 

 

 
Hij heet Cédric. 

 

 

 
zijn broer 

 

 

 
zijn zus 

 

 

 
mooi 

 

 

 
nieuw 

 

 

 
verliefd 

 

 

 
oud 

 

 

 
lief 

 

 

 
Dat is jammer! 

 

 

 
Pech! 

 

 



  

 
Probeer het nog eens ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité 12 – Il est quelle heure ? 

Livre : pages quarante-neuf et cinquante 

 

 
het Frans 

 

 

 
het Nederlands 

 

 

 
de muziek 

 

 

 
de sport 

 

 

 
een school 

 

 

 
een les 

 

 

 
een uur 

 

 

 
een minuut 

 

 

 
‘s morgens 

 

 

 
‘s namiddags 

 

 

 
Hoe laat is het ? 

 

 

 
Het is middag. 

 

 

 
beginnen 

 

 

 
eindigen 

 

 

 
jullie school 

 

 

 
hoe laat 

 

 

 
Steek je vinger op! 

 

 

 
Stilte! 

 

 



 
Zwijg ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité 13 – Tu as quel âge ? 

Livre : pages cinquante-cinq et cinquante-six. 

 

 
een dier 

 

 

 
een kat 

 

 

 
een hond 

 

 

 
een konijn 

 

 

 
een vogel 

 

 

 
een vis 

 

 

 
de grootouders 

 

 

 
een foto 

 

 

 
een leeftijd 

 

 

 
Hoe oud ben je ? 

 

 

 
een jaar 

 

 

 
Ik ben elf jaar. 

 

 

 
bij ons 

 

 

 
bij jullie 

 

 

 
mijn broers 

 

 

 
jouw vriendinnen 

 

 

 
wij hebben 

 

 

 
jullie hebben 

 

 



  

 
zij hebben 

 

 

 
Deel de blaadjes uit ! 

 

 

 
Haal de blaadjes op ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité 14 – Qu’est-ce que tu aimes porter ? 

Livre : pages cinquante-sept, cinquante-huit et soixante. 

 

 
een lied 

 

 

 
een hemd 

 

 

 
een jeans 

 

 

 
een broek 

 

 

 
een trui 

 

 

 
een jas 

 

 

 
een kledingstuk 

 

 

 
een laars 

 

 

 
een schoen 

 

 

 
wit 

 

 

 
roze 

 

 

 
houden van 

 

 

 
zingen 

 

 

 
spelen 

 

 

 
dragen 

 

 

 
met een vriend 

 

 

 
deze jeans 

 

 

 
dit hemd 

 

 



  

 
een baby 

 

 

 
een rok 

 

 

 
een pyjama 

 

 

 
een jurk 

 

 

 
een short 

 

 

 
een sportschoen 

 

 

 
bruin 

 

 

 
grijs 

 

 

 
geel 

 

 

 
paars 

 

 

 
oranje 

 

 

 
zoeken 

 

 

 
voetbal spelen 

 

 

 
Neem jullie schoolagenda! 

 

 

 
Ruim jullie spullen op! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité 15 – Il a les cheveux noirs ! 

Livre : pages soixante-deux et soixante-trois. 

 

 
een neus 

 

 

 
een oog 

 

 

 
de ogen 

 

 

 
een oor 

 

 

 
een haar 

 

 

 
de haren 

 

 

 
sorry 

 

 

 
blond 

 

 

 
kort 

 

 

 
lang 

 

 

 
ros 

 

 

 
Ik heb zwart haar 

 

 

 
Ik heb blauwe ogen. 

 

 

 
denken 

 

 

 
kijken 

 

 

 
blijven 

 

 

 
waar? 

 

 

 
daar 

 

 



  

 
hoe 

 

 

 
achter je 

 

 

 
slecht 

 

 

 
snel 

 

 

 
tweede 

 

 

 
derde 

 

 

 
Open de deur! 

 

 

 
Sluit het raam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité 16 – Quelle est ton adresse ? 

Livre : pages soixante-cinq et soixante-six 

 

 
een adres 

 

 

 
een appartement 

 

 

 
een verdieping 

 

 

 
een huis 

 

 

 
een nummer 

 

 

 
een telefoonnummer 

 

 

 
een gsm 

 

 

 
een straat 

 

 

 
een telefoon 

 

 

 
een nul 

 

 

 
een meter 

 

 

 
een kilometer 

 

 

 
wonen 

 

 

 
telefoneren 

 

 

 
Wat is jouw adres ? 

 

 

 
thuis 

 

 

 
op de eerste verdieping. 

 

 

 
Kom aan het bord! 

 

 



  

 
Ga terug naar je plaats! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité 17 – À pied, à vélo, en tram … 

Livre : pages septante et un, septante-deux et septante-trois. 

 

 
een motor 

 

 

 
een voet 

 

 

 
een fiets 

 

 

 
een bus 

 

 

 
een metro 

 

 

 
een trein 

 

 

 
een tram 

 

 

 
een auto 

 

 

 
met de motor 

 

 

 
te voet 

 

 

 
met de fiets 

 

 

 
met de bus 

 

 

 
met de metro 

 

 

 
met de trein 

 

 

 
met de tram 

 

 

 
met de auto 

 

 

 
soms 

 

 

 
dikwijls 

 

 



  

 
terugkeren 

 

 

 
ik ga 

 

 

 
jij gaat 

 

 

 
hij gaat 

 

 

 
zij gaat 

 

 

 
wij gaan 

 

 

 
jullie gaan 

 

 

 
zij gaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité 18 – Voici votre maison de vacances ! 

Livre : pages septante-quatre, septante-cinq et septante-six. 

 

 
een kamer 

 

 

 
een hoek 

 

 

 
een keuken 

 

 

 
een bed 

 

 

 
een badkamer 

 

 

 
een televisie 

 

 

 
een boom 

 

 

 
een tuin 

 

 

 
goed 

 

 

 
binnenkomen 

 

 

 
voor 

 

 

 
tussen 

 

 

 
onder 

 

 

 
alstublieft 

 

 

 
een bank 

 

 

 
een bureau 

 

 

 
een douche 

 

 

 
een zetel 

 

 



  

 
een garage 

 

 

 
een lamp 

 

 

 
een woonkamer 

 

 

 
de toiletten 

 

 

 
Smakelijk ! 

 

 

 
Tot vanmiddag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité 19 – Qu’est-ce que tu aimes faire ? 

Livre : pages septante-sept, septante-huit et septante-neuf.. 

 

 
een huiswerk 

 

 

 
een oefening 

 

 

 
het internet 

 

 

 
het basketbal 

 

 

 
het voetbal 

 

 

 
het tennis 

 

 

 
basketbal spelen 

 

 

 
chatten 

 

 

 
dansen 

 

 

 
luisteren 

 

 

 
surfen 

 

 

 
oefeningen maken 

 

 

 
huiswerk maken 

 

 

 
een sport beoefenen 

 

 

 
muziek maken 

 

 

 
Ga in de rij staan! 

 

 

 
Wacht voor de deur! 

 

 

 
ik doe 

 

 



  

 
jij doet 

 

 

 
hij doet 

 

 

 
zij doet 

 

 

 
jullie doen 

 

 

 
zij doen 
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Unité 20 – Je m’appelle Fanny 

Livre : pages quatre-vingts et quatre-vingts-un 

 

 
tonen 

 

 

 
excuseer me 

 

 

 
Hoe gaat het ? 

 

 

 
ik heet 

 

 

 
jij heet 

 

 

 
hij heet 

 

 

 
jullie heten 

 

 

 
Jullie mogen naar boven 

gaan! 
 

 

 
Jullie mogen naar beneden 

gaan! 
 

 

  

 


