
 

  

WOORDEN VERTALEN NAAR FRANS 

Gebaseerd op de methode ‘Nouveau Quartier 

étoile 6’ 



Planète 1  

 
de datum 

 

 

 
de verjaardag 

 

 

 
de dag 

 

 

 
de week 

 

 

 
de maand 

 

 

 
het jaar 

 

 

 
vandaag 

 

 

 
tussen 

 

 

 
er zijn 

 

 

 
morgen 

 

 

 
de jongen 

 

 

 
het meisje 

 

 

 
de vrouw 

 

 

 
de man 

 

 

 
de dans 

 

 

 
hockey 

 

 

 
basket 

 

 

 
tennis 

 
 
 

 
voetbal 

 

 



 
judo 

 

 

 
de pizza 

 

 

 
de chocolade 

 

 

 
de limonade 

 

 

 
de cola 

 

 

 
de vriend 

 

 

 
de broer 

 

 

 
de zus 

 

 

 
de nonkel 

 

 

 
de tante 

 

 

 
de familie 

 

 

 
de ouders 

 

 

 
de moeder 

 

 

 
de vader 

 

 

 
de papa 

 

 

 
de mama 

 

 

 
de vriend 

 

 

 
de vriendin 

 

 

 
 

ik heet 
 
 

 



 
ik hou van 

 

 

 
Hoe oud ben je ? 

 

 

 
Ik ben 12 jaar. 

 

 

 
de rok 

 

 

 
de jurk 

 

 

 
de broek 

 

 

 
de trui 

 

 

 
het t-shirt 

 

 

 
de jas 

 

 

 
de kousen 

 

 

 
de sportschoenen 

 

 

 
dragen 

 

 

 
zoeken 

 

 

 
houden van 

 

 

 
vreemd 

 

 

 
de kat 

 

 

 
de hond 

 

 

 
het konijn 

 

 

 
 

het paard 
 
 

 



 
het varken 

 

 

 
de kip 

 

 

 
de schildpad 

 

 

 
de haas 

 

 

 
de koe 

 

 

 
de giraf 

 

 

 
de olifant 

 

 

 
het huis 

 

 

 
het appartement 

 

 

 
de school 

 

 

 
het station 

 

 

 
de bioscoop 

 

 

 
het café 

 

 

 
de slager 

 

 

 
de supermarkt 

 

 

 
de boom 

 

 

 
de bloem 

 

 

 
de bank 

 

 

 
 

rechtdoor 
 
 

 



 
de bus 

 

 

 
de trein 

 

 

 
de tram 

 

 

 
de auto 

 

 

 
de fiets 

 

 

 
de straat 

 

 

 
de verkeerslichten 

 

 

 
het kruispunt 

 

 

 
de rotonde 

 

 

 
het huis 

 

 

 
het appartement 

 

 

 
het bos 

 

 

 
wonen 

 

 

 
dichtbij 

 

 

 
ver 

 

 

 
eerst 

 

 

 
tweede 

 

 

 
links 

 

 

 
 

rechts 
 
 

 



 
de appel 

 

 

 
de peer 

 

 

 
de banaan 

 

 

 
de kiwi 

 

 

 
de sinaasappel 

 

 

 
het fruit 

 

 

 
de winkel 

 

 

 
de afdeling 

 

 

 
de kassa 

 

 

 
de euro 

 

 

 
het geschenk 

 

 

 
de computer 

 

 

 
de GSM 

 

 

 
de laptop 

 

 

 
het spel 

 

 

 
het computerspel 

 

 

 
het stripverhaal 

 

 

 
de bal 

 

 

 
 

de voetbal 
 
 

 



 
Sorry. 

 

 

 
Ik zou graag 

 

 

 
kopen 

 

 

 
duur 

 

 

 
dat is 

 

 

 
Hartelijk bedankt. 

 

 

 
Graag gedaan. 

 

 

 
Tot snel. 

 

 

 
Tot ziens. 

 

 

 
het hoofd 

 

 

 
het oor 

 

 

 
de buik 

 

 

 
de hand 

 

 

 
de voet 

 

 

 
het oog 

 

 

 
de ogen 

 

 

 
de nek 

 

 

 
de arm 

 

 

 
 

de rug 
 
 

 



 
het been 

 

 

 
de dokter 

 

 

 
het geneesmiddel 

 

 

 
pijn hebben 

 

 

 
het gaat 

 

 

 
zeer goed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planète 2 

 
de buurman 

 

 

 
de buurvrouw 

 

 

 
de verdieping 

 

 

 
de zetel 

 

 

 
de garage 

 

 

 
de tuin 

 

 

 
de bureau 

 

 

 
het raam 

 

 

 
de deur 

 

 

 
zijn 

 

 

 
alleen 

 

 

 
dan 

 

 

 
jawel 

 

 

 
helpen 

 

 

 
plaatsen 

 

 

 
heten 

 

 

 
Hoe heet je ? 

 

 

 
Ik weet het niet. 

 

 

 
Welkom ! 

 
 
 



 
mijn 

 

 

 
jouw 

 

 

 
zijn 

 

 

 
de dag 

 

 

 
de ochtend 

 

 

 
de namiddag 

 

 

 
de avond 

 

 

 
de nacht 

 

 

 
de maaltijd 

 

 

 
het ontbijt 

 

 

 
het avondmaal 

 

 

 
spaghetti 

 

 

 
de boterham 

 

 

 
de confituur 

 

 

 
de jeans 

 

 

 
de kleren 

 

 

 
eten 

 

 

 
zich amuseren 

 

 

 
 

gaan slapen 
 
 

 



 
zich wassen 

 

 

 
opstaan 

 

 

 
zich aankleden 

 

 

 
daarna 

 

 

 
vroeg 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planète 3 

 
de koffie 

 

 

 
de thee 

 

 

 
het water 

 

 

 
de melk 

 

 

 
het fruitsap 

 

 

 
de warme chocolademelk 

 

 

 
de pannenkoek 

 

 

 
de suiker 

 

 

 
het ei 

 

 

 
het brood 

 

 

 
het stokbrood 

 

 

 
de boter 

 

 

 
de kaas 

 

 

 
de hesp 

 

 

 
de champignon 

 

 

 
het bord 

 

 

 
het kopje 

 

 

 
het mes 

 

 

 
de vork 

 

 



 
de lepel 

 

 

 
het weekend 

 

 

 
het idee 

 

 

 
drinken 

 

 

 
boodschappen doen 

 

 

 
de tafel dekken 

 

 

 
aardig 

 

 

 
tijdens 

 

 

 
Hoeveel spelletjes heb jij? 

 

 

 
welk 

 

 

 
welke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planète 4 

 
de laptop 

 

 

 
de foto 

 

 

 
de neus 

 

 

 
de ogen 

 

 

 
de bril 

 

 

 
het haar 

 

 

 
ros 

 

 

 
lang 

 

 

 
kort 

 

 

 
verliefd 

 

 

 
jong 

 

 

 
mooi 

 

 

 
nieuw 

 

 

 
zien 

 

 

 
komen 

 

 

 
blijven 

 

 

 
Ik ben bang . 

 

 

 
Het is interessant ! 

 

 

 
het land 

 
 
 



 
het dorp 

 

 

 
de zoon 

 

 

 
de dochter 

 

 

 
de baby 

 

 

 
de familienaam 

 

 

 
de voornaam 

 

 

 
de leeftijd 

 

 

 
het Nederlands 

 

 

 
Waar? 

 

 

 
Wie? 

 

 

 
Hoe? 

 

 

 
Wanneer? 

 

 

 
Hoeveel? 

 

 

 
Welke? 

 

 

 
Frankrijk 

 

 

 
Brussel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planète 5 

 
de soep 

 

 

 
de salade 

 

 

 
de wortel 

 

 

 
de aardappel 

 

 

 
de groente 

 

 

 
het middageten 

 

 

 
de grootouders 

 

 

 
de grootvader 

 

 

 
de grootmoeder 

 

 

 
de laars 

 

 

 
aandoen 

 

 

 
naar buiten gaan 

 

 

 
zin hebben in 

 

 

 
honger hebben 

 

 

 
dorst hebben 

 

 

 
Aan tafel ! 

 

 

 
Het is lekker ! 

 

 

 
Nee, dank je. 

 

 

 
Tot morgen! 

 

 



 
de kilometer 

 

 

 
de reiskoffer 

 

 

 
de trein 

 

 

 
het vliegtuig 

 

 

 
de ingang 

 

 

 
de uitgang 

 

 

 
de hoek 

 

 

 
de paraplu 

 

 

 
de pet 

 

 

 
de gsm 

 

 

 
de telefoon 

 

 

 
de reis 

 

 

 
Europa 

 

 

 
Vlaanderen 

 

 

 
Wallonië 

 

 

 
stoppen 

 

 

 
binnenkomen 

 

 

 
sluiten 

 

 

 
 

telefoneren naar 
 
 

 



 
Hallo? 

 

 

 
Waar is … 

 

 

 
zonder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planète 7 

 
de olijf 

 

 

 
de frieten 

 

 

 
het vlees 

 

 

 
de fijne vleeswaren 

 

 

 
het menu 

 

 

 
het dessert 

 

 

 
de saus 

 

 

 
de mayonaise 

 

 

 
het ijsje 

 

 

 
de wijn 

 

 

 
het bier 

 

 

 
het blad 

 

 

 
de mond 

 

 

 
het glas 

 

 

 
de fles 

 

 

 
het restaurant 

 

 

 
openen 

 

 

 
de prijs 

 

 

 
een kopje thee 

 
 
 



 
een glas water 

 

 

 
een fles cola 

 

 

 
slecht 

 

 

 
goed 

 

 

 
omdat 

 

 

 
nog een beetje 

 

 

 
voor 

 

 

 
Wat is dat? 

 

 

 
voor hem 

 

 

 
ik 
 

 

 
honderd gram 

 

 

 
de kilo 

 

 

 
Hoeveel kost het? 

 

 

 
Gelukkige verjaardag! 

 

 

 
Bravo! 

 

 

 
Ik heb gewonnen! 

 

 

 
de schoen 

 

 

 
het hemd 

 

 

 
 

de pyjama 
 
 

 



 
de knie 

 

 

 
de vinger 

 

 

 
de tand 

 

 

 
ziek 

 

 

 
vallen 

 

 

 
het plein 

 

 

 
het nummer 

 

 

 
het adres 

 

 

 
de vrachtwagen 

 

 

 
de film 

 

 

 
de seconde 

 

 

 
de politieagent 

 

 

 
jongedame 

 

 

 
kunnen 

 

 

 
willen 

 

 

 
naar de wc gaan 

 

 

 
natuurlijk 

 

 

 
daar 

 

 

 
 

waarom 
 
 

 



 
gisteren 

 

 

 
succes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planète 8 

 
carnaval 

 

 

 
Pasen 

 

 

 
Kerstmis 

 

 

 
Nieuwjaar 

 

 

 
Proost ! 

 

 

 
Vrolijk kerstfeest ! 

 

 

 
Gelukkig Nieuwjaar ! 

 

 

 
de keer 

 

 

 
mevrouw 

 

 

 
het verhaal 

 

 

 
slecht 

 

 

 
ons 

 

 

 
jullie 

 

 

 
hun 

 

 

 
vertellen 

 

 

 
telefoneren naar 

 

 

 
Hoe laat ? 

 

 

 
Om 10 uur. 

 

 

 
Alstublieft. 

 

 



 
Alsjeblieft. 

 

 

 
de muziek 

 

 

 
het liedje 

 

 

 
open 

 

 

 
de boot 

 

 

 
de motor 

 

 

 
de wafel 

 

 

 
de natuur 

 

 

 
het gerecht 

 

 

 
de tijd 

 

 

 
de les 

 

 

 
de oefening 

 

 

 
moeten 

 

 

 
zeggen 

 

 

 
kennen 

 

 

 
wandelen 

 

 

 
links 

 

 

 
rechts 

 

 

 
 

derde 
 
 

 



 
laatste 

 

 

 
tot 
 

 

 
verkopen 

 

 

 
de boon 

 

 

 
het geld 

 

 

 
de wolk 

 

 

 
klimmen 

 

 

 
de menseneter 

 

 

 
Houd de dief! 

 

 

 
een ei leggen 

 

 

 
van goud 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planéte 9 

 
het turnen 

 

 

 
de directrice 

 

 

 
de gezondheid 

 

 

 
het ziekenhuis 

 

 

 
de zieke 

 

 

 
het bord 

 

 

 
de e-mail 

 

 

 
leren 

 

 

 
schrijven 

 

 

 
beginnen 

 

 

 
vaak 

 

 

 
mogelijk 

 

 

 
nooit 

 

 

 
de radio 

 

 

 
de meter 

 

 

 
het jaar 

 

 

 
de koorts 

 

 

 
de eurocent 

 

 

 
gelukkig 

 

 



 
weinig 

 

 

 
tegen 

 

 

 
chatten 

 

 

 
betalen 

 

 

 
lopen 

 

 

 
horen 

 

 

 
hij moet 

 

 

 
Kan ik met Sarah spreken ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planète 10 

 
het voetbal 

 

 

 
het snoepje 

 

 

 
de haan 

 

 

 
ongelukkig 

 

 

 
gesloten 

 

 

 
muziek maken 

 

 

 
tellen 

 

 

 
basketten 

 

 

 
voetballen 

 

 

 
piano spelen 

 

 

 
gitaar spelen 

 

 

 
kaarten 

 

 

 
begrijpen 

 

 

 
de zin 

 

 

 
de fout 

 

 

 
een miljoen 

 

 

 
minder 

 

 

 
meer 

 

 

 
wat 

 

 



 
vierde 

 

 

 
vijfde 

 

 

 
grappig 

 

 

 
geef door 

 

 

 
Waar is het toilet? 
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