
 

  

NIEUWJAARSBRIEVEN 
Voor anderstalige leerlingen 



Uitleg bij dit document 

 

Wanneer de feestdagen stilaan dichterbij komen, krijg ik in mijn inbox via 

Messenger en Instagram vaak de vraag: hoe ging jij aan de slag om 

nieuwjaarsbrieven te maken met anderstalige leerlingen? Wel, om eerlijk 

te zijn maakte ik nog nooit een nieuwjaarsbrief met een anderstalige 

leerling, maar dit schooljaar zal ik dit wel moeten doen. En daarom moest 

ik dus ook nadenken over een leuke en creatieve oplossing. 

 

Volgende oplossing kwam al vrij snel in mij op: een nieuwjaarsbrief waarbij 

de anderstalige leerling het sjabloon moet overschrijven en aanvullen met 

pictogrammen of afbeeldingen. Op die manier komt de Nederlandse taal 

aan bod én kan de leerling in kwestie gewoon meewerken met de andere 

leerlingen, maar dan met een kleine aanpassing. In dit document vind je 

een sjabloon terug (zonder en met pictogrammen) als voorbeeld. Ga als 

volgt aan de slag: 

 

1. Ga op zoek naar de nieuwjaarsbrief die jij wil gebruiken. 

 

2. Zoek welke woorden je kan vervangen door pictogrammen en pas 

de brief aan naar de noden van jouw anderstalige leerling. 

 

3. Laat de leerling de brief overschrijven. Lukt dat niet? Laat de 

leerlingen de brief dan overtypen. Hiermee wordt de visuele 

herkenning van de letters ingeoefend. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brief – sjabloon zonder pictogrammen 

 

Liefste ………………… 

 

Ik zou klimmen tot aan de maan 

 

en zelfs verder dan de sterren gaan 

 

Om een mandje geluk te kopen 

 

zou ik meer dan 100 kilometer lopen 

 

om alle dagen te vullen met zonneschijn, 

 

warme woorden 

 

en mooie verhalen 

 

Ik zou klimmen tot aan de maan en zelfs verder dan de sterren gaan 

 

want dan wordt het echt waar 

 

een fantastisch nieuwjaar. 

 

 

Van …………………….. 

 

1 januari …………… 

 

 

 

 

 

 



Bron brief: www.kleuterklasinesdenul.blogspot.com                                           sclera.be en pixabay.com  

Brief – sjabloon met pictogrammen 

 

Liefste ………………… 

 

 

Ik zou             tot aan de 

 

en zelfs verder dan de              gaan 

 

Om een           geluk te  

 

zou ik meer dan 100 kilometer  

 

Om alle            te vullen met         , 

 

warme  

 

en mooie  

 

Ik zou           tot aan de           en zelfs verder dan de              gaan 

 

Want dan wordt het echt waar, 

 

een fantastisch              . 

 

 

Van …………………….. 

 

1 januari ………………. 

http://www.kleuterklasinesdenul.blogspot.com/

